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Need to
read

Ik versus ego

Voor het boek De moeilijkste mens om mee om te gaan ben ikzelf in
druk verscheen, mocht ik het al lezen en ik was diep geraakt.
Wat betreft omvang een dun
boekje (84 pagina’s, groot letter-
type, ruime zetspiegel), maar wat
betreft de inhoud een boek dat
je hart en ziel diep raakt. Ik ken
Jan Willem Kirpestein ruim acht
jaar en heb hem onder meer leren
kennen als wildernisgids, coach,
bestuursadviseur,
vriend. Een veelzijdig mens die
op integere wijze mensen weer bij
hun essentie weet te brengen: wie

dominee en

ben je? In dit persoonlijke relaas
geeft Jan Willem op een bijzonde-
re manier een leidraad om op deze vraag antwoord te geven.

In het voorwoord schrijft politicoloog Jan Hol: “Ons land is
vérgaand beinvloed door het christendom - dieper dan we
vaak denken. Rechtspraak, sociale zekerheid, privaat recht,
de verhouding tussen vrouwen en mannen - overal is nog al-
tijd de blue print merkbaar van het Oude Boek van de joden
en de christenen. Daarin speelt een vitale opdracht een grote
rol, namelijk: ‘Heb God lief boven alles en de medemens als
jezelf. Slechts tien woorden. Mijn ervaring is dat miljoenen
luisteraars vooral de eerste acht woorden hebben gehoord en
veel minder de laatste twee woorden tot zichzelf hebben ge-
nomen. In dit boek benadrukt Jan Willem Kirpestein dat juist
ook die laatste twee woorden essentieel zijn. Een gezonde lief-
de tot jezelf en een volledige aanvaarding van jezelf stellen je
optimaal in staat goed om te gaan met je eigen ik. En op ba-
sis daarvan liggen zalige relaties met anderen om de hoek.”

Dit boek leert je in een handomdraai wie je daadwerkelijk
bent, wie de leiding heeft en hoe je jezelf kunt liefhebben.
Nergens met een opgeheven vinger of met een betweterige
toon, maar geschreven met een groot open hart waaruit lief-
de en respect voor alles en iedereen doorklinkt. Misschien
was het wel niet voor niets dat bij de presentatie van dit boek
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Welke boeken zijn inspirerend voor
de Ambassadeurs van het New
Financial Forum? Toon Berendsen,
Lennart Kik en Willem Vreeswijk
gingen op zoek en doen verslag.

op 10 oktober 2014 in de Grote Kerk van Dordrecht, waar
ruim honderd mensen bij aanwezig waren, Herman Wijffels
in zijn opening brak. Wijffels is een gevoelsmens, maar heeft
zich in publiek nooit laten overmannen door emoties. Toen
wel. Hij refereerde aan zijn veertigjarig huwelijk met Herma
van der Weide, die tegelijkertijd haar boek Fiane bij dezelfde
uitgever zag verschijnen. Er kunnen heel veel redenen zijn
dat iemand zijn emoties niet meer in bedwang kan houden,
maar ik meende te begrijpen dat Wijffels vooral was geraakt
door de twee boeken die op 10 oktober ten doop werden ge-
houden. Het boek van Jan Willem Kirpestein is een echte aan-
rader. Wees lief voor jezelf, laat je hart aanraken en neem de
tijd om dit mooie boek te lezen. (WV)

De moeilijkste mens om mee om te gaan ben ikzelf. De interac-
tie tussen ik en mijn ego. Jan Willem Kirpestein. Uitgever: SoulCare
Foundation. ISBN 978 94 92137 00 5

De kracht van de liefde

Wat doe je? Kies je voor de liefde of laat je de angst regeren
in je leven? Ivo Valkenburg kiest onomwonden voor de liefde.
In zijn nieuwste boek laat Valkenburg zien hoe hij dat doet.
Maar hij beschrijft ook zijn zoektocht naar de liefde, want het
kwartje viel bij hem ook niet zomaar ineens.

Valkenburg - ooit werkzaam als financieel adviseur maar nu
inspirator — publiceerde in 2009 het boek Spirit in Finance. Dit
was een pleidooi voor de liefde
als wettelijk betaalmiddel. Zijn
nieuwste boek is breder, betrekt
nadrukkelijk ook de mens. De
titel zegt het eigenlijk al: Lou-
ter leven. Als de liefde spreekt door
mens en economie. Zelf schrijft
Valkenburg in het voorwoord
dat ‘Spirit in Finance’ de theo-
rie was, maar dat zijn nieuwe
boek de praktijk biedt. Want:
“Onvoorwaardelijke liefde, niet
oordelen, wakker worden als
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degene die je in essentie bent. Het klinkt allemaal geweldig.
Maar nu het daadwerkelijke doen. Dat is andere koek.”

Valkenburg daagt de lezer uit, aan de hand van voorbeelden
en vragen, om naar binnen te keren en bij zijn kern te komen.
Want om die kern gaat het. En die kern zit in onszelf. “De
kern van de liefde, de bron van ons innerlijk geluk, bevindt
zich binnen onszelf.” Valkenburg beschrijft hoe hij zelf tot de
kern is gekomen. Dat was een lange weg, waarop hij vaak is
gevallen en opnieuw moest opstaan. Ook nu nog schiet Val-
kenburg vaak in de dualiteit (met als gevolg ‘afgescheiden-
heid’). Terwijl het juist gaat om eenheid: “Liefde helpt ons te
herinneren dat wij in essentie eenheid zijn. Ze helpt ons bo-
ven de dualiteit uit te stijgen door ons zachtjes ideeén, tips en
suggesties aan te dragen. Informatie die ons binnenvalt van-
uit de meest zuivere bron van waarheid in onszelf.” Door te
leven vanuit hun waarheid, zijn mensen authentiek en liefde-
vol. En zo zal dan ook de samenleving zijn.

Valkenburgs nieuwe boek bestaat uit drie delen. “In Deel I
staat de vraag centraal waarom we de liefde als vertrekpunt
zouden nemen om onze ‘onmogelijke’ dromen te realiseren.
Deel Il wil de kracht van liefde zichtbaar maken. Het wil de le-
zer laten zien hoe mooi een samenleving kan zijn. In dat ver-
band wordt in samenhang met dit boek ook gewerkt aan de
vrije en kosteloze toegankelijkheid van een online-database
waarin wereldwijd meer dan duizend praktijkvoorbeelden
zijn te vinden van mensen, bedrijven en organisaties die er
met toewijding naar streven zo veel mogelijk vanuit een hart
met liefde, goedheid, zuiverheid en licht te werken. Deel III is
een uitnodiging om opnieuw te leren vertrouwen op de kern
van liefde.”

Louter leven is een aanrader. Valkenburg diept die o zo belang-
rijke waarde - of misschien wel de belangrijkste waarde van
allemaal: de liefde - verder uit op een manier die de lezer
raakt. En hoe meer mensen worden geraakt door de liefde,
hoe beter. (TB)

Louter leven. Als de liefde spreekt door mens en economie. lvo Val-
kenburg. Edicola Publishing B.V. ISBN 978 94 91172 96 0

Eenmansleger tegen schaduwelite

Op zaterdag 17 januari krijgt hoogleraar en publicist Ewald
Engelen steun uit onverwachte hoek voor zijn strijd tegen de
schaduwelite die niets geleerd heeft van de financiéle crisis
en met intensief lobbywerk probeert zoveel mogelijk bij het
oude te houden: minister Jeroen Dijsselbloem van Financién.
In een opinieartikel in NRC Handelsblad schrijft Dijsselbloem

dat de financiéle sector “met ge-
zochte en feitelijk onjuiste argu-
menten” probeert onder de cri-
sismaatregelen uit te komen. In
de sector bestaat volgens de mi-
nister een “vrij massieve weer-
stand” tegen onder meer extra
kapitaaleisen voor banken, nieu-
we solvabiliteitseisen voor verze-
keraars, een nieuwe rekenrente
voor pensioenfondsen en nieuwe
leennormen voor hypotheekver-
strekkers.

EWALD ENGELEN
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Voor zijn boek heeft Engelen gedegen onderzoek gedaan naar
de sporen van een ‘schaduwelite’ die achter de Haagse, Brus-
selse en Bazelse schermen (opnieuw) greep heeft gekregen op
de touwtjes waarmee over onze toekomst wordt beschikt. In
zijn uitstekend geschreven boek neemt Engelen ons mee in
de wereld van het grootkapitaal en de politieke en bestuurlij-
ke elite die zich heeft laten meeslepen in het sprookje van de
almachtige financiéle sector.

‘Terug naar 2008 was het doel van de schaduwelite - en vol-
gens Engelen lijkt het erop dat dit is gelukt. “Er is namelijk
niets gebeurd. De grote systeembanken zijn niet opengebro-
ken, de buffers zijn niet verhoogd naar 15 procent, de rest-
schulden zijn niet kwijtgescholden, de ontwijkingsindustrie
is niet opgedoekt, de loonmatigingsreflex is niet uitgeroeid
(...), de draaideuren tussen politiek en financiéle sector zijn
niet gestremd (...), de econoom is niet van zijn voetstuk gesto-
ten (...) en de politicus heeft zijn morele kompas niet hervon-
den.”

Onder economen maakt Engelen weinig vrienden met dit
boek, zeker niet nadat er een rel uitbrak over de ‘Ledenlijst’
voorin het boek. Later bleek dit een ‘gimmick’ te zijn van de
uitgever om het boek een extra zetje te geven. “Ondoordacht
en onverstandig”, vond ook de Rotterdamse econoom Bas Ja-
cobs, die Engelen wel tot zijn vrienden mag rekenen. “Dit
mag niet de aandacht afleiden van zijn boodschap”, zegt Ja-
cobs (die vorig jaar uitgebreid aan het woord kwam in New
Financial Magazine). “De problemen in het financiéle stelsel
moeten worden gepolitiseerd, anders worden ze niet opge-
lost.” De grote verdienste van Engelens boek is dat hij deze
problemen op eloquente en overtuigende wijze benoemt.
(LK) m

De schaduwelite voor en na de crisis. Niets geleerd, niets vergeten.

Ewald Engelen. Amsterdam University Press, 2014. ISBN 978 90 8964
670 5. Ook als e-book verschenen.
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