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INSPIRATIE

Hoe wil je herinnerd worden als fi-
nancieel dienstverlener?
Als een empathische, creatieve en op-
lossingsgerichte dienstverlener.

2 En als mens?

Iemand die zichzelf was en zijn ei-
gen, misschien wel eigenzinnige, pad
heeft gelopen.

Waarom ga jij (iedere ochtend) aan
het werk?
Omdat elke dag een uitdaging is om
mensen en bedrijven te begeleiden in
veranderprocessen.

Op welke (zakelijke) beslissing ben
je het meest trots?
De vierdaagse werkweek die wij ruim
tien jaar geleden hebben ingevoerd.
Het kantoor is op vrijdag gesloten,
maar wel voor calamiteiten mobiel be-
reikbaar.

5 En op welke het minst?

De overname van een collega finan-
cieel dienstverlener “omdat de kleine-
re kantoren het niet gingen redden”. Je
moest middelgroot worden. Ik heb in
het verleden te veel naar de rationele
‘goeroes’ in de branche geluisterd.

Wat is de mooiste eigenschap van
een mens?
Dat we elkaar op afstand kunnen voe-
len. De hart-energie van een ander
mens is al op meters voelbaar.

7 Zijn mensen van nature goed of
slecht?
Dat valt of staat met de levensopdracht
van je ziel.

Welk dier kan de aarde wel mis-
sen?
Geen. Bij elke periode horen specifieke
dieren. Elk dier heeft zijn eigen houd-
baarheidsdatum, als een dier zijn nut
verloren heeft zal het vanzelf uitsterven.

9 Ben je meer rationeel of meer in-
tuitief ingesteld? Is er zakelijk en
privé een verschil?

Voor 2005 was het vooral rationeel. Na
2005 is het hoofdzakelijk intuitief zo-
wel zakelijk als privé.

1 Wat is de mooiste herinnering
uit jouw leven?

Mijn leven is een aaneenschakeling van

mooie herinneringen.

1 Als je een boek zou schrijven,
wat zou de titel dan zijn?
Verbonden met het universum.

1 2 Door wie of wat word jij geinspi-
reerd?

Iedereen is een inspirator voor mij. le-

dereen op zijn of haar eigen manier, ik

geloof dan ook dat ik de juiste mensen

tegenkom.

1 Wat vind je echt mooi? Kun je

uitleggen waarom?
De energie van mensen. Wij mensen
laten ons leiden door ratio, gevoelens
of emoties. Ik vind het mooi om te on-
derzoeken wat de reden is waarom de
persoon is zoals die is, welke ‘oude’
energie zorgt voor het gedrag van die
persoon.

1 4 Draag je bij aan een groenere of
duurzamere wereld?

Ik doe mijn best: verwarmen met aard-

warmte, hybride auto, digitaal werken,

zo min mogelijk papier verbruiken, be-

wust boodschappen doen. En het kan

nog beter.

15 Geef je aan goede doelen? Ge-
loof je in het nut ervan?

Ik geloof in het nut van goede doelen
in Nederland. Ik geef dan ook alleen
aan goede doelen in Nederland en bij
voorkeur aan kleine directe projecten
in plaats van grote organisaties of in-
stanties.

1 6 Is het leven op aarde een illusie

ofis het leven de enige realiteit?
Wij zijn op aarde om te herinneren wie
we zijn (Sprookje van de dood van Ma-
rie Claire van de Brugge). Is dat een illu-
sie of realiteit?

1 Geloof je in een leven na de
dood?
Ik geloof zeker in een leven na de dood.

1 Zou je eeuwig willen leven?

Eeuwig in één lichaam is wel erg
saai. Het is toch veel leuker als je ziel
om de tig jaren een andere gedaante
aanneemt.

1 9 Ben je bang voor de dood?

Nee, als ik mijn levenslessen in
dit leven heb geleerd, mag de dood vol-
gen. Graag pas na mijn 82ste.

2 Waar haal jij troost/steun van-
daan?
Bij Gisela (mijn levenspartner).

2 Wat versta jij onder liefde?
Liefde is energie in beweging.

22 Ben jij honderd procent verant-
woordelijk voor je eigen leven?
Ja, ik ben mij heel bewust dat ik zelf
honderd procent verantwoordelijk ben
voor wat ik tegenkom in mijn dagelijk-

se leven.

2 Welke levenswijsheid zou je je
kinderen op dit moment willen
meegeven?
Ik heb geen kinderen. Wat ik kinderen
wil meegeven is dat ze meer bewust mo-
gen zijn van WW.W.: Wat Wil ik Wel. In
plaats van de hele dag het World Wide
Web.

2 Welke levensvraag zou jij graag

voor je dood beantwoord zien?
Of ik vrij van lasten en karma mag rein-
carneren medio 2070.

2 Wat moet je voor je dood ooit
nog een keer absoluut hebben
gedaan?
Pff, ik struikel over het woord ‘moeten’.
Moeten voelt als dwangmatig iets doen.
Dwang zorgt bij mij voor frustratie. Ik
werk meer met wensen en doelen. Op
mijn ‘101 doelen*lijst staat nog wel het
een en ander dat ik nog graag wil doen
of wil bereiken. M

WINTER 2016 NFM | 27



